
 

Verslag van het bezoek aan de Congolese medezusters van juli 2017 
De 1ste algemene indruk is dankbaarheid en tevredenheid  bij  het bezoek aan onze Congolese 
medezusters, die met Gods genade in gebed en arbeid goede dienstbaarheid verrichten en een goede 
werking hebben. 
Alle bestaande gemeenschappen heb ik kunnen bezoeken: Kampala, Laybo, Vida, Fataki, Bunia Chem-
Chem, Jacques Dufort en Karibu, Drodro en Goma: enkele gedachten: 
Kampala: apostolaat onthaalhuis en onderwijs bij vluchtelingen instituut van de Jezuieten. 
Laybo: apostolaat lager-middelbaar onderwijs en arme kliniek.   
Vida: apostolaat lager onderwijs, arm dispensarium,. 
Fataki: apostolaat kleuter-lager-middelbaar onderwijs en kliniek.  
Het kloostergebouw in Fataki is bruikbaar gemaakt voor 2 gemeenschappen en een onthaalhuis. 
De bisschop van Bunia is voorgegaan in de dankviering en heeft de gebouwen ingezegend.  
Ook het onthaalhuis is goed geïnstalleerd. 
De 8 postulanten samen met de geprofeste zusters uit deze gemeenschap zullen de gasten ontvangen.  
Ook de sessie en de retraite vonden hier plaats voor alle zusters. 
Alle zusters zijn zeer dankbaar voor het herstel van dit huis, het 1ste huis van de regio. 
Bunia Chem-Chem: apostolaat lager-middelbaar onderwijs.   
Jacques Dufort: apostolaat hoger onderwijs, 2de jaar postulaat.  
Karibu: apostolaat hoger onderwijs, dit jaar kleinere gemeenschap. 
Drodro: apostolaat lager onderwijs, kliniek en onthaalkamers.  
Goma: apostolaat lager-middelbaar onderwijs, een jonge gemeenschap waar de zusters lange werktijden 
hebben.  
Ik heb de gelegenheid gehad om de woonhuizen van de zusters te bezien, de klinieken en het 
dispensarium, enkele scholen. Aangezien het vakantie was, heb ik de scholen niet in volle actie gezien,  
wat ik betreur. In sommige gemeenschappen was de tijd te kort. Ook was er geen tijd, behalve te Goma,  
voor een communautair gesprek en een Evangelisch delen, wat ik wel verlang. 
Wat me zeker opviel is, dat het bisdom Mahagi veel armer is. De gebrekkige middelen in het ziekenhuis  
te Laybo en het dispensarium te Vida, doen me besluiten om een actie te doen voor degelijke matrassen 
voor deze 2 instellingen. 60 euro per matras. 
 
Ik heb de zusters mogen ervaren in hun sessie en retraite en getuige zijn van hun biddende aanwezigheid. 
Met alle geprofeste zusters heb ik een persoonlijk gesprek gehad en dit voor de 2de keer. 
Voor de 3 zusters die dit jaar hun tijdelijke geloften deden, was dit de 1ste keer. 
Aan de groep postulanten, de groep novicen heb ik een korte lezing geven over de spiritualiteit van  
de congregatie met mogelijkheid tot vraagstelling. Er was interesse voor de jongeren in Vietnam. 
Aspiranten worden maandelijks opgevolgd met fiches. 
 
De professieviering van 3 zusters met tijdelijke geloften, 1 zuster met geloften voor het leven en 2 zusters 
met een 50-jarig jubileum was een hoogtepunt, zeker voor mezelf doordat ik heel nauw betrokken was.  
God zij lof en dank voor Zijn roeping waar deze zusters op antwoorden met heel hun leven. 
 
Ondanks de regen waren de grote wegen goed dank zij herstellingen, behalve de weg naar Drodro. 
Dit jaar is er een slecht oogstjaar door de droogte van de 1ste 6 maanden. 

Er is de nieuwe gemeenschap te Komanda waar 2 zusters les geven. We hebben daar ook een veld met 
gewassen.  
De weg huiswaarts verliep langs Goma, waar ik enkele dagen een aangenaam verblijf had bij onze zusters. 
Vandaar was het met de auto tot de grens met Rwanda en dan naar Kigali waar we hartelijk werden 
ontvangen door de Rwandese zusters van Lendelede om dan de volgende avond het vliegtuig te nemen 
huiswaats. 
Heel dankbaar voor dit vruchtbaar en aangenaam bezoek, zr. Linda 


